wandelen in de mediene

Bakenessergracht

De Joodse gemeenschap in Haarlem kende vanaf begin 17e eeuw pieken en
dalen. Aan het eind van de 19e begon er een bloeiperiode die slechts een halve
eeuw duurde, tot de Tweede Wereldoorlog. Maar de afgelopen decennia gedijt de
kille weer volop. “Het is een kleine, hechte en heel liefdevolle gemeenschap.”

PAUL ANDERSSON TOUSSAINT

anny Schatz (70) is een actief lid van

de HMaarlemse kille. Ze kwam vijftig

jaar geleden vanuit Rotterdam naar

Haarlem. Zeventien jaar geleden

begon ze zich in het jodendom te

verdiepen, nadat haar vader was
overleden. Hanny was al over de vijftig en nog
nooitin de sjoel geweest. Ze werd voorgesteld aan
rabbijn Shmuel Spiero, die haar uitnodigde voor
de seideravond. “Toen ik daar kwam zei Spiero:
‘Gamaar naast mijn moeder zitten’.”

Dat bleek letterlijk een historische ontmoe-
ting. Ze ontdekten dat mevrouw Spiero Hanny’s
jeugdvriendin Ruchla was, ze hadden elkaar
vijftig jaar niet meer gezien. “Mooi hé! Onze fa-
milies deden indertijd alles met elkaar. Het was

alsofik een zus terug had. Ik wist dat ik mijn pad
weer gevonden had. Maar ik had ook het gevoel
dat ik veel moest inhalen en daarom ben ik heel
actief geworden. Er is onderling veel contact. Het
is een kleine, hechte en heel liefdevolle gemeen-
schap.”

Dat blijkt ook als we na een bezoek aan de sy-
nagoge in Heemstede, naar de oude binnenstad
van Haarlem wandelen om historische locaties
te bekijken. IHanny wordt steeds vrolijk gegroet
en een paar maal aangesproken door vrouwelijke
leden van de kille voor een praatje.

In die oude binnenstad begon de Joodse ge-
schiedenis waarschijnlijk op 1 april 1605. Toen
vroegen drie Sefardische Joden, Melchior en
Fancisco Mendes en Michiel de Castro, aan de

stadsraad omzich in Haarlem te mogen vestigen
met hun familieleden. Het drietal verzocht me-
teen om hun godsdienst openlijk te mogen belij-
den volgens ‘de Jootsche wijse ende manyre van
doen’. Die toestemming kregen ze in het najaar
van 1605. Ze mochten een ritueel slachter aan-
stellen en tevens een eigen begraafplaats stich-
ten. Voor de bouw van een synagoge zouden ze
pas toestemming krijgen als zich vijftig welge-
stelde Joodse families in de Spaarnestad hadden
gevestigd. De notabelen hoopten namelijk met
hetaantrekken van rijke Amsterdamse Joden de
handel in Haarlem een impuls te geven.

Er gold in die periode echter een gildeverbod
voor Joden, waardoor ze vrijwel geen enkel am-
bacht konden uitoefenen. Bovendien werd henin
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wandelen in de mediene

Zonder ‘een bewijs van
goed gedrag’, verstrekt
door Boas, mocht geen
Jood zich in de stad
vestigen

Gevelsteen Wijde Appelaarsteeg

Het oude Jodenbuurtje bij de Bakenessergracht

<

1661 de zilver- en goudhandel verboden. Die
vijftig Joodse gezinnen kwamen er dan ook nooit,
evenmin als het grote fortuin dat Haarlem deel-
achtig zou worden. Pas in 1764 kregen Joden
toestemming om lid te worden van de gilden ‘die
niet voor hen verboden waren’.

Goudsmitspleintje

vanaf het begin van de 18e eeuw kwamen de
eerste asjkenenaziem naar Haarlem. Halverwege
die eeuw ontstond er een kleine georganiseerde
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Wandeling Haarlem

Voarmalige sjoel, Goudsmidspleintje 6

Woonhuis rabbijn De Vries, Bakenessergracht 46

Rabbijn S. de Vrieshof

Philip Frankplein

Gemeenschapsgebouw, Lange Wijngaardstraat 14
9. Corrie ten Boomhuis-museum, Barteljorisstraat 19
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kehilla en kregen de Haarlemse Joden steeds
meer vrijheid. In 1742 bemachtigde de Hamburg-
seJood Samson Abrahams toestemming om een
Joodse school te stichten in de Zoetestraat. Rond
1756 mochten de Joden ook diensten houden in
een woonhuissjoeltje aan diezelfde Zoetestraar,
vlak bij de Grote Markt, waar Hanny Schatz me
mee naartoe neemt. Van beide locaties is nu he-
lemaal niets meer terug te vinden.

In 1765 werd de eerste officiéle synagoge inge-
wijd aan het Begijnhof, tegenwoordig het Goud-
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Begrafenisvereniging Gemiloeth Gasadiem, Bakenessergracht 34

Gedenksteen familie De Jong, die werd gedeporteerd, Bakenessergracht 48
Plaquette voormalige grote synagoge aan de Lange Begijnestraat, Wijde Appelaarsteeg 11

10. Voormalig Joles-ziekenhuis, Groot Heiligland 27 (voormalige vleugel nog zichtbaar)
11. Voormalige Gerzon Serphos Textielfabriek, Spaarne 77 - 79 (Bestaat niet meer)

12, Voormalige synagoge Kenaupark 7

13. Oude begraafplaats, Kleverlaan

14. Rabbijn de Vrieshuis, Verspronckweg 91 - 93
15. Begraafplaaats Overveen, Tetterodeweg 13

16. Plaguette Bavoschool, Westergracht 3, de plek waar de deportaties begonnen

17. Instituut Pollatz, Westerhoutpark 14

18. Nieuwe synagoge Heemstede, Lanckhorstlaan 42
19. Monument Heemstede, Vrijheidsdreef

20. Nieuwe begraafplaats, Amsterdamsevaart 278
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wandelen in de mediene

smidspleintje 6 (1 op het kaartje hieronder). De
Joden hielden sjoel op de eerste verdieping. Be-
neden bevond zich het mikwe. Het sjoeltje werd
in1809 noguitgebreid met tachtig plaatsen, maar
werd toch al snel te klein voor de uitdijende kille.
In 1841 verhuisde de gemeente naar de nieuwe
synagoge in de Lange Begijnestraat (5). Het ritu-
ele bad, het Jodenbadhuis’, bleef nog een tijd in
gebruik.

Dat het godshuis er
iiberhaupt kwam, was
vooral te danken aan
een succesvolle collec-
te en de bijdragen van
koning, stadsbestuur
en provincie

In 1770 werd de eerste Joodse begraafplaats
gesticht op een klein lapje grond aan het Bolwerk,
aande noordelijke rand van de stad. In de decen-
nia daarna werd de begraafplaats twee maal
uitgebreid en een metaheerhuisje gebouwd. Het
werd in 1833 gesloten omdat er in 1832 op de al-
gemene begraafplaats aan de Kleverlaan, een
deel werd gereserveerd voor de Joodse gemeen-
schap (13). De locatie van de begraafplaats aan
het Bolwerk is verdwenen door de bouw van een
nieuw appartementencomplex aan het Kenne-
merplein.

In 1887 werd de derde begraafplaats gesticht
aan de Amsterdamsevaart, met vierhonderd
graven een van de grootste in Nederland (20). Hij
isnog steeds in gebruik.

De neergang

Halverwege de 18e eeuw begon de neergang van
de lakennijverheid, die leidde tot een economi-
sche crisis in de Spaarnestad én tot dramatische
armoede bij de Joden. De Joodse gemeenschap
zelf werd in die periode bovendien gegeseld door
chaosen interne conflicten. De situatie liep blijk-
baar zo uit de hand dat het stadsbestuur in 1766
de Haagse Jood Simon Boas, aantrok om orde op
zaken te stellen. Zonder ‘een bewijs van goed ge-
drag’, verstrekt door Boas, mocht geen Jood zich
in de stad vestigen. Toen Boas in 1774 vertrok,
kreeg de Joodse gemeente opnieuw te maken met
interne conflicten. De stadsraad moest meerdere
maleningrijpen om de financiéle en bestuurlijke
problemen op te lossen. Vanaf 1794 werd zelfs
een goj, een ‘commissaris politicq’ belast met

het toezicht op de Haarlemse kille. Maar toch
bleef het onrustig en na ‘ongeregeldheden’ in de
synagoge werd deze in 1804 tijdelijk gesloten.

Armoe was onder Haarlemse Joden troef. Een
kwart was athankelijk van bijstand. Eind 18e
eeuw kregen ze toestemming om twee maal per
jaar te collecteren om de ergste nood te lenigen.
Het stadsbestuur moest nog in de 19e eeuw meer-
dere malen bijspringen, onder meer bij de oprich-
ting van een armenschool in 1819.

Dezeschool had in 1856 al zeventig leerlingen.
Vanaf dat jaar werden de Joodse lessen gegeven
inhet Gemeenschapsgebouw aan de Lange Wijn-
gaardstraat 14 (8). Na een inzamelingsactie kon
op deze plek in 1888 een nieuw Joods gemeen-
schapshuis gebouwd worden. Dit is een van de
weinige Joods-historische gebouwen die de tand
des tijds hebben doorstaan en in min of meer
oorspronkelijke staat te zien zijn. Tot het najaar
van 1942 was een flink deel van het Joodse leven
hier geconcentreerd. In het gebouw was een

kleine sjoel gehuisvest, waren er vergaderzalen
en een woning voor de conciérge. Op de binnen-
plaats achter het monumentale gebouw bevond
zich een ritueel bad.

In 1936 werd het Gemeenschapsgebouw de
zetel van het opperrabbinaat Noord-Holland.
Tijdens de eerste oorlogsjaren werden een biblio-
theek en een café toegevoegd. Met het organise-
ren van concetrten en andere culturele activitei-
ten werd geprobeerd om nog enigszins de troef
in het Joodse leven te houden.

In 1943 werd het gebouw ook de zetel van de
Joodse Raad, op last van de Duitsers geleid door

opperrabbijn Frank. Frank werd met twee Jood-
se bestuurders en zeven andere burgers in 194:
door een vuurpeloton geéxecuteerd in de duinen
van Overveen.

Joh. Enschedé

Indatzelfde jaar werd het Gemeenschapsgebouw
door de Duitsers gevorderd en verhuurd aan
drukkerij Joh. Enschedé. Een groot deel van de
inventaris werd eruit gesloopt. Vanaf juni 1945
diende het gebouw weer als synagoge tot de nieu-
we sjoel aan het Kenaupark in december 1949
werd geopend. In 1951 verkocht het bestuur het
‘vervallen en leeggeplunderde’ gebouw. Nu is het
een appartementencomplex met atelierruimten.
Vanafde ‘burgerlijke gelijkstelling’ in 1796 was de
gemeenschap snel gaan groeien en halverwege
de 19e eeuw had de kille een omvang van zo'n

Joodse begraafplaats te Haarlem, schilderij door
Johannes Jelgerhuis R.Z. in 1833. Collectie JHM

vijthonderd leden bereikt, al was de nooddruft
onder de Joden nog steeds vele malen groter dan
die onder de niet-Joodse Haarlemmers.

Die groei van de gemeente maakte de bouw
van eennieuwe synagoge noodzakelijk. De inwij-
ding van de sjoel aan de Lange Begiinestraat (5)
vond plaats op 14 juni1841. Dat het Joodse gods-
huis er liberhaupt kwam, was vooral te danken
aan een succesvolle collecte en de financiéle
bijdragen van de koning, het stadsbestuur en de
provincie. In 1896 werd de sjoel nog eens uitge-
breid met twee vleugels, zodat het aantal zit-
plaatsen toenam van 190 naar 344.
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vanafeind 19e eeuw was er een economisch
opleving in Haarlem en trokken bovendien vee
welstandige Amsterdamse Joden naar Haarlem
Daar ontstond tijdens de eerste helft van de 201
eeuw een van de grootste Joodse gemeenschap
peninNederland, met een rijk gemeenschapsle
ven. Er werden vele Joodse religieuze en culture
le verenigingen en stichtingen opgericht. Vai
Talmoed Tora, het weldadigheidsfonds Avoda
Kodesj tot de verenigingen Qefening en Genoe
gen (zang), Eensgezindheid (gezelligheid), di
vriendenclub Onder Ons en de Vereniging to
Bevordering van het Aanleren van Ambachtes
onder de Minvermogende Israélieten.

Tijdens het 47 jaar durende rabbinaat van d
fameuze rabbijn Simon Ph. De Vries (1870), die i
1892 aantrad, beleefde de Joodse gemeenschay
zijn grootste bloei. In die periode tot het uitbreke:
vande Tweede Wereldoorlog bereikte de gemeen
schap ook zijn grootste omvang ooit. Hij beston
in de jaren 30 van de 20e eeuw uit circa 1201
Nederlandse en zo'n 120 uit Duitsland gevlucht
Joden.

De Vries schreef een standaardwerk over he
Nederlandse jodendom, Joodsche riten en symbao
7 len. De huidige Haarlemse rabbijn Shmuel Spier
Het Joods monument met Hanny Schatz ~ koestert nog steeds een exemplaar van dit boel
“De Vries is bijna vijftig jaar rabbijn geweest. Da
is monumentaal. Iij was een zionist, maar oo
zeer vooruitstrevend en heeft veel bereikt voc
Joods Nederland. Ik voel me nederig in vergeli
king met hem.”

Het woonhuis van De Vries aan de Bakene:
sergracht 46 (3), was een ontmoetingsplaats ‘waa
veel Joden kennis en inspiratie opdeden’ bij d
bevlogen rabbijn. De Vries was goed bevriend me
de bekende dichter Jacob Israél de Taan, die oo
regelmatig in het huis aan de Bakenessergrack
logeerde. In 1943 werd De Vries samen met zij

E%%BU RGH vrouw gedeporteerd en stierf hij door uitputtin
S CHOCOLAAD : in Bergen-Belsen.

Joods monument

Een gevelsteen in de Wijde Appelaarsteeg 11 (5
aan de zijkant van de opnieuw gebouwde Tonee
schuur, herinnert nog aan de grote synagoge di
daar ooit stond. De sjoel was in 1942 door ee
sloopbedrijfvolledigleeggehaald en door de Dui
se bezetter ook weer verhuurd aan Joh. Ensched:
Na de bevrijding en pas najarenlange moeizam
----- - onderhandelingen met de Joodse gemeente, we
de drukker bereid het gebouw in 1949 te koper
In 1953 werd de synagoge echter door bran
grotendeels verwoest. [n de nieuwbouw van ¢
drukkerij werd de gevelsteen geplaatst en late
g opnieuw ingemetseld in de nieuwbouw van d
Het Corrie ten Boomhuis
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Toneelschuur (een ontwerp van striptekenaar
Joost Swarte uit 1997).

Tussen café Stempels en de Philharmonie
bevindtzich een kort troosteloos steegje, dat naar
een binnenplaats van de rechtbank leidt. Daar
hangt ter nagedachtenis van De Vries, zijn naam-
bord: Rabbijn S. de Vrieshof. “Na zeventig jaar
hebben we eindelijk erkenning gekregen voor
onze bekendste rabbijnen, die vermoord zijn in
de Tweede Wereldoorlog,” aldus Schatz.

We lopen door de Wijde Appelaarsteeg langs
De Toneelschuur en komen uit bij het Philip
Frankplein (7), eigenlijk een omsloten binnen-
plaats. Daar bevindt zich het indrukwekkende
Joods Monument Haarlem, dat op 23 september
2012 werd onthuld ter nagedachtenis aan 715
Haarlemse Joden die werden gedeporteerd naar
devernietigingskampen. Alhun namen staan in
de acht natuurstenen panelen gegrift.

Corrie ten Boomhuis

Na een reeks kleinere transporten in 1942, kwa-
men de deportaties in de eerste maanden van
1943 pas echt goed op gang. In februari werd
de deportatie van 619 nog resterende Joden uit
Haarlem en wijde omgeving aangekondigd.
Deze voltrok zich binnen drie maanden. Vol-
gens Pinkas, het standaardwerk over de Joodse
geschiedenis in Nederland, ontbreken precieze
gegevens over aantallen gedeporteerden en het
aantal dat omkwam. Naar schatting zijn er ruim
duizend gedeporteerd. Van 112 Joden is het lot
onbekend. Uit de kampen keerden slechts tien
Joden terug in Haarlem.

Maar veel Haarlemse Joden doken ook onder
op het platteland. De beroemdste helper was de
zeer gelovige, christelijke horlogemaakster Corrie
ten Boom. Haar familie bestierde een horlogerie
inde Barteljorisstraat 19 (9) in de binnenstad. Ze
maakten met andere Haarlemmers deel uit van
de ‘BéJe-groep’, een verzetsgroep genoemd naar
de Barteljorisstraat. [Tet achterhuis van de horlo-
gerie, vormde een doorgangshuis voor onderdui-
kers. Ze zaten er soms enkele uren, maar ook wel
dagen of zelfs maanden, om daarnatevertrekken
naarmeer definitieve onderduiklocaties. Volgens
Pinkas heeft Corrie ten Boom minstens aan tach-
tig Joden onderdak geboden.

Tijdens de wandeling met Hanny Schatz,
treffen we bij de ingang in de steeg Frits Nieuw-
straten, mede-oprichter van het museum Corrie
ten Boomhuis. “In 1942 begon de familie met het
opnemen van onderduikers,” vertelt Nieuwstra-
ten. “We gaan ervan uitdat hier een paar honderd
onderduikers hebben gezeten. Dat waren verzets-
mensen, politiek vervolgden en Joden. Op 28 fe-
bruari 1944 vielen de Duitsers het pand binnen

De nieuwe synagoge in Heemstede

en arresteerden de familie. Zeven onderduikers
hielden zich drie dagen verborgen in een geheime
schuilplaats, werden nooit gevonden, maar de
familie werd opgesloten in het Oranje Hotel in
Scheveningen. Daar overleed vader Casper (84)
al na negen dagen. Corrie en zus Betsie werden
naar Ravensbriick gedeporteerd. Betsie overleed
in het kamp en Corry werd in december1944 door
een administratieve vergissing vrijgelaten. Een
paar weken later werden alle vrouwen boven de
vijftig vergast.”

Corrie ten Boom werd in 1967 geéerd als Recht-
vaardige onder de Volkeren door Yad Vashem,
waar een boom voor haar geplant is. In 1983
overleed ze, 91jaar oud, in Placentia, Californié.

Hernieuwde bloei

De Joodse gemeente kocht ter vervanging van de
vernielde en leeggeplunderde synagoge aan de
Lange Begijnestraat, een villaaan het Kenaupark
7 (12), waar een nieuwe synagoge, een Joodse
school en kantoren werden gevestigd. De sjoel
werd op 18 december 1949 ingewijd en functio-
neerde tot 2014.

Op 21 december 2014 werd een nieuwe sjoel
aan de Lanckhorstlaan 42 in Heemstede (18) in-
gewijd, die dient als godshuis voor Joden uit de
hele provincie. Die verhuizing had volgens Schatz
wel wat voeten in de aarde: “Veel Joden wilden

in de sjoel aan het Kenaupark blijven, omdat die
plek met zoveel herinneringen was verbonden.
Het pand in Heemstede is niet herkenbaar als
sjoel. Het is jammer, maar dat kan nu eenmaal
niet meer in deze tijd.”

Maar de kille heeft nu wel weer ruim tweehon-
derd leden en floreert. “Hier krijgen 25 kinderen
Joodse les,” vertelt Schatz. “Alle feesten worden
gevierd. Hetis een hechte medienegemeenschap.
Iedere sjabbat hebben we minjan. Gemiddeld
zitten er tussen de 25 en 30 mensen. De grote zaal
heeft plek voor wel tweehonderd man. Tijdens de
feestdagen zit de sjoel helemaal vol.”

Shmuel Spiero (1968), bevestigt dat beeld.
Spiero trad in 1995 aan als rabbijn met stand-
plaats Haarlem, later uitgebreid met Alkmaaren
Zaandam. “Als je begin jaren 70 gevraagd zou
hebben of de Joodse gemeenschap tien of vijftien
jaar later nog zou bestaan, zouden veel Joden
waarschijnlijk ‘nee’ hebben gezegd. Maar nu,
bijna veertigjaar later, hebben we nog steeds een
bloeiende Joodse gemeente. We hebben meer dan
tweehonderd leden. Daarnaast voelen honderden
Joden zich.verbonden met de kille. Ik zie weke-
lijks nieuwe gezichten van potentiéle leden. Veel
kinderen die ik vanaf 1996 bar mitswa-les heb
gegeven, zijn nu volwassen en hebben zelf kinde-
ren, die nu hier naar.Joodse les komen en zich ook
weer op hun bar mitswa voor te bereiden.” &
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